Van denken en doen

Ons laagje beschaving is maar heel dun
zo lang we blijven denken
dat alleen anderen, ver weg, misdaden begaan.

Ons laagje beschaving is maar heel dun
zolang we slechts kennis blijven nemen
van misdaden tegen de menselijkheid,
waar ook ter wereld, hoe dichtbij dan ook.

Ja ook nu zijn velen op de vlucht,
worden mensen opgesloten, gemarteld,
omdat zij niet anders mogen zijn.

Helden worden niet geboren,
maar kampbeulen evenmin
omdat ook hun medaille
twee kanten heeft.

Laat ieder, waar ook ter wereld,

te beginnen op deze plek, hier en nu,
in naam van vrede

in naam van ... wat dan ook,

in vredesnaam

de ander gaan leren kennen.

Ver van mijn bed
begint bij het bed
vlakbij het mijne.
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